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Nieuws P4

Begin van dit jaar kreeg Joey Dominicus 
(29) de sleutel van het pand waar vroe-
ger Eetsalon Van Iersel gevestigd was. 
Het pand werd verbouwd en de Frietfa-
brique was met carnaval klaar voor de 
opening. Van de duizend kilo aardap-
pelen in de week verkoopt hij zo’n 400 
kilo in de cafetaria. De rest van de frieten 
levert hij aan de horeca. 

Zonnebloemolie
“We bakken in 100% zonnebloemolie 
van de beste kwaliteit. Dat heeft een 
neutrale smaak, zodat je de aardappelen 
goed proeft. Deze olie is veel duurder 
dan soja- of raapzaadolie.  Maar je proeft 
echt het verschil. Het frituurvet is het al-
lerbelangrijkst bij het bereiden van friet. 
Het moet ook elke dag goed gefilterd 
worden. Als ik ergens het frituurvet kan 
ruiken, wil ik er niets eten.”

Familie
Het hele gezin Dominicus is nauw 
betrokken bij de onderneming. Ze 
springen bij als dat nodig is. Broer Senna 
werkt ook in de cafetaria. Djimmy doet 
af en toe klusjes. En Mickey, die een inte-
rieurbouwbedrijf heeft (Domi Interieur), 

Duizend kilo aardappelen. Ze worden elke week afgeleverd bij de Frietfabrique aan de Korvelseweg 119. 
Joey Dominicus verwerkt ze eigenhandig tot ambachtelijke frieten. ”Ik laat ze in twee partijen afleveren, 
want anders lijkt er echt geen einde te komen aan die berg aardappelen.” 

Joey Dominicus  pt Piepers liggen klaar    

“Laat mij maar gasgeven in de keuken”

Ambachtelijke frieten bij de FRIETFABRIQUE!

scheiden, wie een ingescheurde teen-
nagel heeft.” Maar hij vertelt dat broer 
Senna meer van de sociale contacten is 
dan hij. “Laat mij maar gasgeven in de 
keuken.”

100% halal
Joey maakt alle kroketten zelf. “We 
gebruiken alleen puur rundvlees. Geen 
varkens- en ook geen paardenvlees. 
Ook de andere snacks zijn gemaakt 
van rundvlees. Onze producten zijn 
100% halal.” Naast de gewone kroket 
en de goulashkroket (een recept van 
Joey’s moeder) ontwikkelde hij ook een 
champignon-truffelkroket, die erg goed 
loopt. “Het is heel leuk om complimen-
ten te krijgen, om te horen hoe lekker 
de klanten het vinden.”
Ook het stoofvlees en de satésaus ko-
men uit eigen keuken. Later dit jaar wil 
de jonge ondernemer ook de nasi- en 
bami schijven zelf gaan maken. “Ik ben 
nu bezig met een kroket te maken met 
pesto, mozzarella en zongedroogde 
tomaat. Ik ben zelf fan van de Italiaanse 
caprese salade, dus ik dacht: waarom 
kan dat niet in een kroket? Ik zie wel of 
het loopt, het lijkt mij erg lekker.” 

zorgde voor de inrichting. Joey: “Ik wilde een cafetaria 
waar je met het gezin kunt komen eten. Laagdrem-
pelig. We verkopen dan ook geen alcohol, zodat we 
geen gasten krijgen die hier alleen komen om pils te 
drinken.” 

De cafetariahouder heeft een achtergrond als ban-
ketbakker. Hij heeft ook toegepaste psychologie 
gestudeerd. Beide studies komen goed van pas in de 
cafetaria. “Als cafetariahouder ben je ook een beetje 
psycholoog”, lacht hij. “Je hoort van alles: wie er gaat 
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Lezerskorting 15%
Wil je met korting smullen van frie-
ten of snacks van de Frietfabrique? 
Lezers van De Koppel krijgen 15% 
korting als ze bij hun online bestel-
ling de code “DEKOPPEL” gebruiken. 
Dit geldt ook bij het vermelden van 
de code in de zaak. Deze aanbie-
ding geldt tot 31 december 2025.



Redactie
Annemarie van Malsen: redactie
Anita Zeeman: redactie
Dagmar Ebbeling: redactie
Fos Abdullahi Nur: redactie
Marjolein vd Akker: redigeren
Stijn Oosterling: redigeren
Marc Reinieren: website, financiën
Odette Payens: opmaak, advertenties                    

Voor vragen, opmerkingen of even-
tuele klachten kunt u mailen naar 
redactie@wijkkrantdekoppel.nl  
Alle aanleverspecificaties kunt u vinden 
op onze website. Ook zijn daar de reeds 
verschenen kranten digitaal te lezen.

Redactie adres 
Stichting Wijkkrant de Koppel
p/a Karel Doormanlaan 35, 
5025 ZD Tilburg
redactie@wijkkrantdekoppel.nl    
www.wijkkrantdekoppel.nl

De Koppel is de wijkkrant voor 
Korvel,  Sint Anna. Maar ook de 
Trouwlaan, Uitvindersbuurt, Oerle 
en Zeeheldenbuurt. Zij verschijnt 
5 keer per jaar in een oplage van 
9.000 exemplaren.

Belangrijke meldpunten
De gemeente, politie, Tiwos, TBV Wonen 
Breburg, ContourdeTwern en R-Newt 
werken nauw samen om de veiligheid 
en leefbaarheid in uw buurt te verbe-
teren. Maar ook uw hulp is hard nodig 
om zaken op te kunnen lossen en een 
beter beeld te krijgen van wat er speelt 
in de buurt. Meld daarom zaken die om 
handhaving vragen of waar u overlast 
van ervaart. Heeft u het gevoel dat er 
‘iets niet klopt ‘ in uw buurt? Ook dat 
horen we graag! U kunt ook melden als 
u zich zorgen maakt om iemand in uw 
straat/buurt.

Politie
Verdachte situatie? Spoed? Bel 112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844 of 
www.politie.nl/melden
Wijkagenten Alberto de Jesus en Harm de Cort 
www.politie.nl-mijn buurt-wijkagenten-korvel Tilburg. 
Marieke Koolen is de wijkagent Korvel/ St Anna
wijkagenten-korvel.tilburg-centrum@politie.nl
Wilt u anoniem een melding doen?
Meld Misdaad Anoniem, bel 0800-7000 (melders blij-
ven altijd anoniem) of ga naar 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Tip of melding over uw buurt
Straatverlichting kapot? Ophalen (grof ) huisvuil? 
Losliggende tegels of, heeft u overlast van iets?
Ga naar www.tilburg.nl/melden of bel 14013 
maandag t/m vrijdag tussen 8 en 18 uur.

Tiwos
Hilde Bauwens: 013-5490764
hildebauwens@tiwos.nl  
Rick Hendriks: rickhendriks@tiwos.nl

TBV wonen
Anouk van den Dries
avandendries@tbvwonen.nl
Dennis van Gorp: 
dvangorp@tbvwonen.nl

Wonen Breburg
Alexandra Mravunac: 
a.mravunac@wonenbreburg.nl
Frank Sjaardema:013-5399803
f.sjaardema@wonenbreburg.nl   

Contour de Twern
Adviespunt adviespunt@contourdet-
wern.nl 013 5498646 en Sanne van der 
Stroom: sociaal makelaar sannevander-
stroom@contourdetwern.nl

R-Newt
R-newt kids Sander: 06-23544700
sander@r-newt.nl  
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Linda woont in de wijk Oerle en schildert illustraties die vrolijkheid brengen en 
ze verkoopt deze als kaarten en prints. Wil je meer  vrolijke illustraties zien? 
Kijk op www.lindavanerve.nl

Eerstvolgende Koppel 
komt uit op 13 december,  

kopijsluiting is 17 november 2025.

Gemeente Tilburg
Wilt u graag met de gemeente praten 
over uw buurt? Neem contact op met 
uw wijkregisseur Younes Nahnahi via 
mail younes.nahnahi@tilburg.nl of 
Natascha Verhaaren, natascha.verhaar-
en@tilburg.nl  Algemene klachten of 
meldingen: via 14 013 of de Fixi app

Linda van Erve, illustraties
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Nicolaas Beets (1814 - 1903)
Door Anita Zeeman

 p Nicolaas Beetsstraat, foto Martin Stoop  p Portret van Beets door Thérèse 
            Schwartze (1881) foto Wikipedia

In verschillende steden zijn wegen 
en scholen naar Nicolaas Beets 
vernoemd. Zo ook in Tilburg. In 
de schrijversbuurt in Korvel is 
de Nicolaas Beetsstraat. Wie was 
Nicolaas Beets?

Jeugd en opleiding

Nicolaas groeide op in Haarlem. Hij 
ging naar de Franse school waar hij 
onder andere les kreeg in de Engelse 
taal wat vrij bijzonder was in die tijd. 
In 1833 ging hij theologie studeren 
in Leiden. Dankzij zijn Engelse vriend 
John Lockhart maakte hij kennis met 
het werk van Walter Scott en Byron.
Samen met studievrienden richtte 
hij een romantische club op ‘De 
Rederijkerskamer’. Hij was een groot 
bewonderaar van Byron en schreef 
verhalende gedichten in zijn stijl. Het 
zijn sombere, zwaarmoedige gedich-
ten vol onvervuld verlangen.

Tegen het einde van zijn studietijd 
richtte hij zich steeds meer op zijn 
toekomst. Hij dacht dat hij als pre-
dikant waarschijnlijk weinig tijd zou 
hebben om te schrijven. In het artikel 
“De zwarte tijd” keerde hij zich af van 
Byron en de romantiek. Daarin om-
schreef hij zijn jeugdwerk als dwepe-
rijen met wanhoop. Hij zou zich gaan 
richten op ‘humoristisch realisme 
met een moralistische ondertoon’. 

In 1839 kwam de ‘Camera Obscura’ 
uit, dat hij heeft geschreven onder 
het pseudoniem Hildebrand. Door 
de jaren heen voegde hij er bij iedere 
herdruk een hoofdstuk aan toe. De 
definitieve uitgave verscheen in 
1851. Het is een verhalenbundel 
waarin hij allerlei maatschappelijke 
situaties en mensentypes beschrijft.

Predikant en hoogleraar

In 1940 werd hij predikant in Heem-
stede. In datzelfde jaar trouwde hij 
met zijn eerste vrouw, Aleide van 
Foreest. Zij kregen samen 9 kinderen.

Hij was tegen openbaar onderwijs omdat gods-
dienst daar slechts een vak is en geen onderdeel 
van het leven. Daarom richtte hij samen met 
ouders in 1853 een protestantse basisschool op. 
Deze bestaat nog steeds onder de naam Nico-
laas Beetsschool. In 1854 werd hij predikant in 
Utrecht. In 1856 stierf Aleida. 

In 1859 hertrouwde Nicolaas met Jacoba, de jon-
gere zus van Aleida. Er waren toen nog 6 van zijn 
kinderen uit zijn eerste huwelijk in leven. Samen 
met Jacoba kreeg hij 6 kinderen, waarvan er 1 
een half jaar na zijn geboorte overleed.
In 1874 werd hij hoogleraar kerkgeschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij aanvaardde dit 
ambt met de rede ‘Karakter, karakterschaarschte 
en karaktervorming’. In 1884 ging hij met emeri-
taat (pensioen).

Sociale betrokkenheid

In Utrecht werd hij bestuurslid van verschillende 
maatschappelijke en culturele instellingen. Hij 
was actief lid van de Utrechtse afdeling van de 
Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van 
de Afschaffing der Slavernij. Hij hield in 1863 een 

redevoering voor de afschaffing van 
slavernij in het Provinciaal Utrechts 
Genootschap voor Kunsten en We-
tenschappen. Van dit genootschap 
was hij bestuurslid.

Besmettelijke ziekten waren een 
probleem in steden zoals Utrecht, 
waar veel mensen dicht opeen 
woonden. Cholera stak regelmatig 
de kop op. Daarom pleitte hij in het 
kader van de bestrijding van cholera 
voor de aanleg van een waterlei-
ding. 
In 1888 zamelde hij samen met vijf 
andere vooraanstaande Utrechtse 
burgers geld in voor een ziekenhuis 
voor kinderen van arme ouders. Het 
Utrechts Kinderziekenhuis begon 
met 8 bedden en groeide gestaag. 
In 1897 kreeg het de naam Wilhelmi-
na Kinderziekenhuis. Het kreeg die 
naam omdat Wilhelmina in 1898 de 
troon zou bestijgen. Het ziekenhuis 
bestaat nog steeds. 

Calandhof 4
5025 DP  Tilburg

Tel.: 013-5422587
info@drukkerijhultermans.nl

www.drukkerijhultermans.nl 
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 p    Foto; Ingrid van Belkom

Nieuwe Lantaarnpalen in 
het Kromhoutpark

Eind augustus zijn alle lantaarnpalen 
in het Kromhoutpark vervangen. Er is 
nu overal ledverlichting in het park die 
de komende periode op sterkte wordt 
ingesteld.  Het maakt deel uit van de 
vervanging van zo’n 5000 lantaarnpalen 
in Tilburg die de firma Van den Heuvel in 
opdracht van de gemeente uitvoert

Verrijk je Wijk

Namens verrijk-je-wijk willen we iedereen bedanken die ook tijdens de zomer leuke activiteiten 
voor de buurt en de bewoners hebben georganiseerd. 
Hier een aantal voorbeelden van hoe jullie de wijk verrijkt hebben:

Seniorenwerk heeft een gezellig dagje uit georganiseerd naar Leerdam, waar ze een glasblazerij 
hebben bezocht en een boottocht over de rivier de Linge hebben gemaakt
In het Kromhoutpark hebben ze hun jaarlijkse buurt-BBQ gehouden
We hebben aanvragen ontvangen voor het opfleuren van de buurt (bijvoorbeeld door een 
mooie muurschildering te maken op ‘lelijke’ plekken, of een kruidentuin aan te leggen)
Bewoners hebben een jeu de boule wedstrijd georganiseerd
Het Laar heeft een jubileum-feest gehouden “50 jaar buren van het Laar”
Er is een snuffelmarkt georganiseerd bij het Frater Mattheushof met kleedjes met spulletjes, 
lekkere hapjes en spontane gesprekken. De markt gaf nieuwe energie aan het buurtgevoel.
Ook hebben we nieuwe aanvragen gehad voor buurtfeesten en straatspeeldagen.

Spelregels
Voor het aanvragen van een straat/buurtfeest gelden een aantal voorwaarden/richtlijnen:
-	 bewoners/participanten dienen ook een eigen financiële bijdrage te leveren
-	 er worden geen alcoholische dranken vergoedt
-	 de max. bijdrage die we hiervoor vanuit verrijk-je-wijk kunnen leveren is € 750,- per feest
	
let op: voor activiteiten in het openbaar gebied is het nodig om vooraf een melding te maken bij 
de Gemeente, toestemming te krijgen of een vergunning aan te vragen (zeker als de straat voor een 
activiteit afgezet zou moeten worden). Deze info is terug te vinden op de website van de Gemeente 
via de volgende link: 
https://www.tilburg.nl/ondernemers/evenementen/meldings-of-vergunningsplicht/

Na een zinderende zomer-vakantie (pfoeh wat was het soms warm!)  is de Wijkraad weer 
‘back in action’. We hopen dat jullie ook genoten hebben van zwoele zomer-avonden en ge-
zellige bbq’s, veel water-pret hebben gehad en verkoeling hebben gevonden in de schaduw 
van de prachtige bomen in onze wijken (die hopelijk nog lang mogen blijven staan…). 

Filmmiddag in december
 
Op 22 december zal er weer een filmmiddag in wijkcentrum De Nieuwe Stede georganiseerd wor-
den. De film die we gaan draaien is momenteel nog niet bekend, dus houd onze nieuwe website en 
de volgende editie van de Koppel in de gaten voor meer informatie en het definitieve programma.

Halloween

Eind oktober is het (al)weer Halloween 
en daarvoor krijgen we geregeld 
‘griezelige’ aanvragen vanuit de wijk 
binnen. Zo wordt er jaarlijks op het 
Vondelplein iets voor kinderen geor-
ganiseerd met trick-or-treat en een 
gezellig kampvuur. En was er vorig jaar 
een groot feest op het Rooseveltplein 
met een heus doolhof. Ook dit jaar staan 
er daar weer spannende dingen op het 
programma.

Wil je ook een activiteit organiseren met 
Halloween? En daarvoor een bijdrage 
aanvragen bij Verrijk-je-wijk? Dien dan 
zo snel mogelijk een aanvraag in via 
onze website! (Let op: we hanteren in 
principe een aanvraagtermijn van 6 
weken voorafgaand aan de gewenste 
activiteit. Aanvragen die later binnen-
komen, kunnen mogelijk niet op tijd 
afgehandeld worden). 

Heb je ‘m al gezien?
 
Gee Adriaansz, lid van de Wijkraad 
Korvel- Sint Anna, heeft onlangs de 
website van de wijkraad volledig 
herzien. Je vindt er een schat aan 
informatie over allerlei instanties, voor-
zieningen en wetenswaardigheden in 
onze wijk.

Heb je zelf een nieuwtje of aanvullin-
gen? Laat het weten aan de wijkraad!
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  Als Olieslagers dood valt
  Dan krijgen wij misschien
  De helft van zijn centen
  Of wel zijn vliegmachien

Dat liedje hoorde ik van m’n oma. Ze 
vertelde dat ze Jan Olieslagers nog had 
zien vliegen. Roekeloze waaghalzerij die 
alleen maar geld kost, vonden veel men-
sen. Ondanks die zuurpruimen werd Jan 
Olieslagers een grote beroemdheid, een 
echte superster. Al vertellend werd oma 
weer even een zwijmelend tienermeisje: 
“Soms vloog hij zo laag, dat je hem bijna 
kon aanraken!”

Op de foto zien we ‘den Antwerpschen 
duivel’ Jan Olieslagers, met de pet 
achterstevoren, zijn handelsmerk, om 
te voorkomen dat’ie afwaait in de open 
cockpit. Zijn oudere broer Jules is bezig 
met de Gnome rotatiemotor van de 
Blériot eendekker. Dat Jan uiteindelijk 
gewoon in zijn bed is gestorven, dankt 
hij zeker ook aan mecanicien Jules.

In 1913 organiseerde Tilburg een grote 
Internationale Tentoonstelling van 
Nijverheid, Handel en Kunst. In het nog 
braakliggende Hoogvenne, waar later 
het  ‘oude’  Elisabeth Ziekenhuis zou 
komen, werd een complex van tijde-
lijke paviljoens gebouwd. Voor dinsdag 
26 augustus werd een vliegwedstrijd 
aangekondigd, op het sportterrein van 
de tentoonstelling, met als deelnemers 
Jan Olieslagers, Heinrich van der Burg en 
Pierre Laurent.
Die ochtend vertrok Jan Olieslagers met 
zijn Blériot vanaf het vliegveld van Sint 
Job bij Antwerpen. Nadat hij uit koers 
was geraakt landde hij in een weiland 
bij Oudenbosch, om de weg te vragen. 
De benzine die hij nodig had, was in Ou-
denbosch niet te vinden. Hij vloog toen 
maar verder, naar het exercitieterrein 
van de Chassé kazerne in Breda. Daar 
werd hij door broer Jules voorzien van 
de hoognodige brandstof. Vervolgens 
zette hij koers naar de Molenheide bij 
Gilze. Dat vliegveld kennen we nu als de 
vliegbasis Gilze-Rijen.

Vanaf Gilze zijn Jan Olieslagers en 
Heinrich van der Burg, de baas van de 
vliegschool op de Molenheide, samen 

doorgevlogen naar de sportvelden bij de tentoon-
stelling. Het is waarschijnlijk dat ze daarbij, langs de 
rand van de toenmalige bebouwing, over onze wijk 
zijn gepasseerd.

Na de landing in Tilburg raakte het toestel van Hein-
rich van der Burg beschadigd. Bij het verplaatsen 
duwde zijn mecanicien de machine achterwaarts met 
het rechterwiel in een kuil, waardoor de vork van het 
landingsgestel brak. Omdat bovendien Pierre Laurent 
niet kwam opdagen, kon de beloofde vliegwedstrijd 
niet doorgaan. Jan Olieslagers maakte nog een paar 
mooie vluchten, maar het publiek was toch licht 
teleurgesteld.

Het organiserend comité ging daarop in onderhan-
deling en wist Jan Olieslagers te engageren voor een 
grote vliegdemonstratie op zondag 31 augustus. 

Intussen stond zijn vliegmachine, met 
gedemonteerde vleugels, ter bezichtiging 
in een van de paviljoens.

Op maandag 1 september schreef De 
Nieuwe Tilburgse Courant: “Ongeveer 
kwart over 5 snorde Jan de lucht in, 
meesterlijk en statig. Maar nauwelijks 
was hij een 30-tal meters in de hoogte of 
alle ernst scheen bij den koenen aviateur 
geweken. Met vaste en zekere hand werd 
het vliegtoestel heen en weer bewogen, 
de scherpste bochten werden genomen, 
zoo prachtig en treffend, dat het publiek 
in geestdrift raakte en den vlieger hartelijk 
toejuichte. Vliegen zooals hij deed, zagen 
we nog nimmer…”

 p    Jan Olieslagers in 1910 Foto; Albert Brusse 

Olieslagers
- Column -

Door Peter van Iersel   

 
dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 
 
 

 
MKB | ZZP | particulier 
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie. 
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat. 

 
Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening 

Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 
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Vind onze  
gloednieuwe  
cursussen op:

Column

Waterpret
Door  Wim Werker

Enkele maanden geleden hadden wij, 
zoals veel gepensioneerden, een voor-
jaarsvakantie. Eerst twee weken in de 
provence en toen nog een week in de 
Bourgogne. Wij kwamen uiteraard in 
Dijon, de hoofdstad van het departe-
ment. Het was prachtig weer en ieder-
een zocht schaduw op want de mussen 
vielen gebraden van het dak.

Op het mooie plein voor het paleis van 
de voormalige hertogen was het gezellig 
druk en daar waren van die kleine fon-
teintjes met een straaltje van een meter 
hoog. Je ziet ze in Tilburg onder andere 
in de nabijheid van het paleis van Koning 
Willem II en in het Kromhoutpark. We 
namen een koel drankje onder een 
parasol en zagen een vader en zijn 
zoontje, van een jaar of twee aankomen. 
De vader bemoeide zich nergens mee 
en ging op zijn hurken naast de fontein-
tjes zitten en bekeek wat zijn zoon ging 
doen. In eerste instantie was de zoon 
heel observerend naar die straaltjes 
water die uit de grond kwamen. Ineens 
zag hij dat een van de straaltjes minder 
hoog spoot dan de rest en daar begon 
de pret. Hij ging ook eerst op zijn hurken 
zitten net als zijn vader en voelde eens 
voorzichtig aan dat straaltje. Even later 
kwam hij er achter dat je met je vlakke 
hand de straal weg kon duwen. Dat was 
leuk! Je zag hem denken: Zou je dat ook 
met je schoen kunnen doen?  En ja hoor, 
ook dat lukte. Hij sprong in het rond van 
de lol. En weer met zijn schoen op die 
straal en nog meer lol. 

Even later liep hij over de straal heen 
en een kniesoor die er op lette dat zijn 
kleren nat werden. De vader zat er nog 
steeds heel rustig, glimlachend bij. Hij 
genoot er van net als wij en nog meer 
mensen. 

Het eind van het verhaal is dat het jonge-
tje de dag van zijn jonge leven had en op 
een gegeven moment door die stralen 
liep te banjeren en kleddernat genoot 
van die prachtige zomerse dag. Maar een 
compliment voor de vader die zijn zoon 
zelf liet ontdekken en misschien nog wel 
meer genoot. Heerlijke dag hadden wij.

Fijne herfst.

 Fontein in Dijon, Foto Wim Werker   u
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Voor u gelezen
 
Stoffer’s Jukebox
door Martijn Stoffer
Door Wim Werker & Monique de Wit

Deze keer een heel ander boek. Voor 
mijn verjaardag kreeg ik  “Het grote 
song- en plaatjesboek”  “Stoffers Juke-
box”.

Moeders voor Moeders heeft tekort aan urine 
Moeders voor Moeders zet zich al sinds 1931 in voor wens ouders met vruchtbaarheidsproble-
men. De organisatie, onderdeel van Aspen API, zamelt urine in van zwangere vrouwen. Hieruit 
wordt het hCG-hormoon gewonnen, en dithormoonis een waardevolle grondstof voor vrucht-
baarheidsmedicijnen. 

De schrijver, Martijn Stoffer, was pro-
grammamaker voor de VPRO. Hij heeft 
een zeer origineel boek gemaakt. Het 
boek is opgebouwd in 41 hoofdstukken 
met welluidende namen als: “Lovers 
prayers, Get Rhytm, Village Green, Down 
by the river, We’ve got to get out of this 
place enz”. Ieder hoofdstuk bevat een 
playlist van ruim twintig nummers die 
verband houden met de titel van het 
hoofdstuk. Ieder hoofdstuk heeft een 
QR-code waarmee je via je smartphone 
de lijst kunt scannen, die dan af te 
spelen zijn via bijvoorbeeld  Spotify. 

Verder wordt er van elk nummer een 
resume gegeven, met de reden waarom 
de auteur dit nummer gekozen heeft.
Het is een originele manier om je kennis 
te laten maken met een breed palet van 
moderne muziek vanaf de fifties en er is 
zeker voor ieder wat wils.
Voor de echte muziek liefhebber een 
aanrader. Geniet er van!

Stoffer’s Jukebox door Martijn Stoffer, 
isbn 9789462265424.

Veel leesplezier

Voor ongeveer één op de zes stellen 
is zwanger worden niet vanzelfspre-
kend. Vruchtbaarheidsbehandelingen 
zoals IUI, IVF of ICSI kunnen de kans 
op een zwangerschap vergroten. 
Tijdens deze trajectenis timing van 
de eisprongcruciaal. Hiervoor worden 
vruchtbaarheidsmedicijnen met het 
hCG-hormoon gebruikt. Momenteel 
heeft Moeders voor Moeders te maken 
met een afnamevan urine-donaties. Het 
aantal donateurs ligt zo’n 20% lager dan 
in voorgaande jaren.Hierdoor dreigt 
een tekort aan het natuurlijke hormoon 
hCG, dat nodig is voor de productie 
van vruchtbaarheidsmedicijnen. Naast 
vruchtbaarheidsmedicijnen op basis 
van natuurlijk hCG bestaat er ook een 
synthetische variant. 

Ondanks deze synthetische variant blijft de beschik-
baarheid van natuurlijk hCG belangrijk, omdat: 
*    Artsen graag meerdere opties willen hebben voor 
het behandelen van een wensmoeder. Bij de één 
werkt het natuurlijke medicijn beter, bij de ander de 
synthetische variant.
*    Steeds meer mensen de voorkeur geven aan na-
tuurlijke medicijnen.
*    Door de beschikbaarheid van twee varianten zijn er 
minder leveringsrisico’s. 

Oproep aan zwangere vrouwen
Ben jijnog geen 12 weken zwangeren wil je ook urine 
doneren? Meld je dan vrijblijvend aan via www.moe-
dersvoormoeders.nl of bel 088 –278 0000. Deelname 
is eenvoudig en kosteloos, en elke bijdrage, hoe 
klein ook, is van grote waarde. Ook als je werkt kun je 
gewoon meedoen. Alle urine die je thuis kunt opvan-
genis meer dan welkom.

 p    Foto; archief Moeders voor moeders
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Wandelingen door
de stad

Een wandeling is alleen op basis van 
inschrijving.  U kunt ook ook telefonisch 
aanmelden Tel: 06 48262711. Onze max. 
groepsgrootte is 15 personen.   

Zondag 26 oktober 13:00 uur 
Wijnwandeling met proeverij

In Tilburg weet men al jaren wat lekker is 
en onder de kurk zit. Het is ooit begon-
nen met de geestelijkheid die niet alleen 
tijdens de mis maar ook graag erna 
een wijntje schonk en al spoedig werd 
overgenomen door de Tilburgse tex-
tielbaronnen. Grote namen als Bogaers, 
Verbunt, Kerstens, Knegtel en Vollaers 
Mandos zullen tijdens deze wandeling 
passeren. Na afloop moet er zeker ge-
proefd worden! Kosten € 20,00 p.p.
Start: Stadhuisstraat 6, Tilburg.  
 Inschrijven: volkering@stadsgidserij.nl

Zaterdag 13 december 14.00 uur 
Smakelijke dwaalwandeling             

Een verrassende rondgang waarbij we  
culinair en cultuur aan elkaar koppelen. 
We bezoeken hierbij negen onderne-
mers in het steeds meer verrassender 
Tilburgse dwaalgebied. Zij vertellen alle-
maal iets over hun bijzondere zaak en bij 
een aantal van hen krijgt u ook nog een 
klein hapje en/of drankje aangeboden! 
Natuurlijk zorgen onze gidsen ervoor dat 
we niet echt verdwalen in dit prachtige 
stukje Tilburgse binnenstad. Onderweg 
wijzen ze u bovendien op leuke en bij-
zondere feiten. Een fantastische combi-
natie! Start: info volgt nog.
Kosten:  € 27,50 p.p. Inschrijven: 
bijsterveldt@stadsgidserij.nl 

 p Foto; archief stadsgidserij

Jouw oldtimer op ‘T Stadsforum? 
Meld je dan nu aan via de website

Gratis evenement. Rondleiding door stadsgids. 
Vertier voor jong en oud. Beleef de sfeer van 
weleer. ‘Komt dat zien’, ‘komt dat zien’!

Brief van ons Wies
Biste meense
Wė hebbe we toch unne zomer gekrege. Daor kunne wij ou meense niemmer tege.
As ge un stuk spek daor in de zon zou kunne legge, hadde binne de korste kere Kaokes. 
Des õtgebakke spek. Dė doe men denke aon vruuger. Wė vonde wij dè toch lekker. Mee 
un stamppot erbaai. Mar we  zitte naa in de zommer.  Wè was ut toch werm. Nee ut was 
stik hiit. Vruuger zette ons moeder dan un tééltje klaor. Dan konde we lekker speule en wet 
lege blikke. Dan ware we bezig. Ons moeder had ok zelf badpakke gebreje van de restjes 
wol, mee ut gevolg dé ut Kröös op, oe kniee hing. Mar dékon de pret nie drukke. Wel was ik 
blij toen we op school zate mochte we mee un hil stel ööt straot noar ut zwem bad mochte. 
En un echt zwempak. 
Mar de jong zen wir naor de school. Ut is wir rustig in de straot, op af en toe un knokpar-
tijkske Mar dé is nie erg. Ik hou men gordentjes dicht dan weet ik ok niks. Enwe gaon ge-
woon verder. Ik ben wel blij déwe elkaar wir zien. IkI zeg mar zõõ; Ut verschil tusse jonge en 
ouw meense is dat ouw meense wete wat ut is om jong te zėėn. Mar jonge meense wete 
nie om oud te zėėn.  Ff over denke tot de volgende keer .

Houwdoe war
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Pling! Pling! ‘Jahaah!  Weer een munt!
En Ik heb hem gevonden!’  Trots houdt 
Tess een gele munt in de lucht.
Hangend aan het klimrek zoekt ze 
naar haar broekzak. Gelukkig komt de 
Beverstaf te hulp. De munt wordt veilig 
opgeborgen. Zo kan ze net als de andere 
Bevers het parcours afmaken. Wij, Ed en 
Willem, zijn erg trots op deze Bevers. 
Vandaag hebben ze een uitje naar Bever-
land. Maar: vandaag moeten ze ook 
munten verdienen. Want: Bowser heeft 
Prinses Peach ontvoerd en eist 80 jubile-
ummunten om haar vrij te kopen. 

We zaten met de Bevers en Welpen aan 
tafel in de eetzaal toen we de verschrik-
kelijke lach van Bowser hoorden. En daar 
lag de brief. We schrokken ons een hoed-
je! En de Bevers ook. 80 munten.... Waar 
halen we die vandaan...? 
We zien de paniek in de ogen van Matz. 
We zien hem denken: We hebben maar 
10 munten behaald, dan worden er 
nooit 80... Dinsdag en woensdag hadden 
we al een paar munten verdiend, maar 
die waren voor het feest van prinses 
Peach aan het einde van de week! ‘Maar 
we werken toch samen. Dat doen we 
toch altijd bij scouting?’ komt er ineens 
van een Welp die zich omdraait van 
zijn eigen eettafel. Gejuich bij onze 
Bever-tafel! Ja, dat is een goeie! Samen 
sparen om Prinses Peach te bevrijden 
van die nare Bowser. We zien de span-
ning wegebben bij de Bevers. Ze staan 
niet alleen! Wij, Ed en Willem, zien ook 
de reactie van de Bever- en Welpenstaf. 
Een tevreden glimlach. Fijn dat hun plan 

werkt! 
Er is weken gewerkt om een goed draaiboek in klaar 
te zetten met een spannende, maar niet te spannende 
verhaallijn. Het thema? Ja dat was vrij snel besloten: 
Mario! De locatie hadden we vorig jaar al kunnen 
boeken: Woutershof in Kinrooi België. Maar dan begint 
het grote regelwerk. Wie gaat waar slapen? Wat gaan 
de kampregels worden? Hoe gaan we het terrein 
aankleden? Wat doen de speltakken op zichzelf en 
wat gezamenlijk? En nog veel meer, maar het was het 
waard. En de stafleden stonden niet alleen: iedereen 
hielp waar hij of zij kan. 

Wij, Ed en Willem, zagen ouders aan het schilderen, 
materiaalmannen zwoegen om alle bestelde kamp-
spullen klaar te zetten, sponsoren die wel een steentje 
bij wilden dragen (een groenteboer die spontaan 
groenten en fruit schonk, een vrachtwagenchauffeur 
die een vrachtwagen geregeld kreeg, kampshirts 
vanuit De Koppel (die wij al een aantal jaren voor 
hun bezorgen) en nog veel meer. Scouting staat voor 
samen sterk. En dat blijkt wel! 

De jacht op de munten lukte! Nu de Bevers, de Wel-
pen, de Scouts en de Explorers hun munten bij elkaar 
legden, kwamen ze op de helft van de losgeld som. 
Maar: Prinses Peach had een plannetje: Op de laatste 
volle kampdag had ze bij de Explorers een stormbaan 
geregeld. Op het einde van deze baan konden alle 
jeugdleden van scouting PVG door het omgooien van 
de flessen Bowser verslaan. Dat was best spannend. 
Iedereen heeft meerdere rondes gedaan om de flessen 
om te krijgen. Gelukkig zat er een zeepbaan tussen 
wat voor veel hilariteit zorgde. Uiteindelijk lukte het en 
gaf Bowser op. 
Peach was bevrijd en de munten zijn gebruikt voor 
een heus feest met een barbecue EN een gave Bonte 
Avond. Eind goed, al goed. De volgende ochtend was 
iedereen zo moe. Maar wel voldaan.

Wij, Ed en Willem, zagen bij het ont-
bijt de volgende dag diverse oogjes 
dichtvallen, hoofdjes op armen of tafels 
zakken en kinderen die van vermoeid-
heid niet meer wisten welke kant ze uit 
moesten. En dat terwijl ze feest-ontbijt 
hadden. De Toad-chef had alles uit 
de keuken gehaald en op tafel gezet. 
Alles mocht op! Tess had een tortillavel 
bekleed met lapjes salami en kipfilet, Raf 
een boterham met pindakaas en vruch-
tenhagel. Maar we zagen ook iemand 
met een bakje dubbelvla met hagelslag. 
Op het einde mocht iedereen in de rij 
voor een mondje vol hagelslag. 

Nu zult u denken: Wie zijn Ed en Wil-
lem? Nou, wij zijn de mascottes van de 
Bevers. We hebben zelfs een PVG das! De 
Beverstaf heeft ons dit kamp mee geno-
men zodat we mee op avontuur kon-
den. We hebben veel met onze Bevers 
gespeeld. Maar ook gerust. Alba was op 
een ochtend zo moe, dat ze midden in 
de dagzaal tussen alle andere spelende 
Bevers op een plaid is gaan liggen met 
haar welverdiende slaaptotem en ons. 
Ze heeft nog heerlijk doorgedut met 
ons. We zijn erg benieuwd naar volgend 
seizoen. Scouting PVG en de Beverstaf
zullen vast voor een mooi en uitdagend 
programma zorgen iedere week op 

 q  Op de eerste dag was iedereen nog schoon! q De Bevers in Beverland Maaseik 

Zomerkamp bevers 2025
- Ed en Willem op zomerkamp -

Tekst en foto’s: Scouting PVG 

 q De gesponsorde shirtjes door           	
           Wijkkrant de Koppel
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GEMEENTENIEUWS  

De gemeente is van plan om het Fokkerpark een flinke opknap-
beurt te geven. Samen met het programma Gezonde Buurten 
wordt er gewerkt aan een fris en aantrekkelijk park, waar jong 
en oud zich welkom en prettig voelen. De komende tijd krijgt 
het park een nieuwe uitstraling, met meer ruimte voor spel, 
ontspanning en ontmoeting. Het doel? Een fijne, groene plek 
waar bewoners graag komen en waar de leefbaarheid in de 
wijk merkbaar verbetert. 

Bij het ontwerpen van het vernieuwde park is de stem van de 
buurt van groot belang geweest. Er waren meerdere momenten 
waarop bewoners - jong en oud - konden meedenken. Tijdens 
deze bijeenkomsten en participatiemomenten zijn er veel 
ideeën en wensen opgehaald. Ook kinderen uit de wijk hebben 
enthousiast meegedacht over hoe het park eruit moet komen 
te zien. Denk aan speelmogelijkheden en plekken om te chillen. 
De opgehaalde ideeën worden 
op dit moment verwerkt in het 
definitieve ontwerp, waarmee 
we straks een park hebben dat 
echt van en voor de wijk is.

Blijf op de hoogte via de wijk-
kanalen, want binnenkort de-
len we meer over hoe het park 
eruit gaat zien. Samen zorgen 
we ervoor dat het Fokkerpark 
weer een plek wordt waar 
iedereen zich thuis voelt!

Voor meer informatie:  
Younes Nahnahi  
younes.nahnahi@tilburg.nl  
(wijkregisseur Oud-Zuid)

Vernieuwing Fokkerpark: Samen 
maken we er iets moois van!

Gezocht: Kamers met Aandacht
De eerste keer op jezelf gaan wonen is een spannende stap. 
Veel mensen krijgen daarbij steun van familie of vrienden. Ze 
tillen een zware kast voor je de trap op. Of lenen je wat geld 
als je wasmachine stuk is.  

Voor veel kwetsbare jongeren uit de jeugdzorg of onveilige 
thuissituaties is die steun van familie of vrienden er niet. Door 
onvoldoende vangnet, geld of praktische vaardigheden is 
zelfstandig wonen voor hen nog net een stap te ver. Sommigen 
dreigen daardoor dak- of thuisloos te worden. In 2024 waren 

644 jongeren onder de 28 jaar in onze regio dak- of thuisloos. 
Dit moet en kan anders. En daar kun jij bij helpen. 

Kamers met Aandacht
Stichting Kamers met Aandacht is een non-profitorganisatie 
die jongeren op weg helpt naar zelfstandigheid. Sinds 2019 
hebben zij al voor tientallen jongeren door heel Nederland 
een veilige woning gevonden. Dat willen ze ook in de ge-
meente Tilburg doen.
Kamers met Aandacht richt zich op jongeren die uitstromen 
uit een (jeugd)zorginstelling, geen hulp kunnen krijgen uit 
hun directe omgeving en daardoor dak- of thuisloos dreigen 
te worden. Het gaat om jongeren van 18 tot 23 jaar. Kamers 
met Aandacht helpt ze aan een tijdelijk onderkomen bij 
mensen thuis.

Hoe kun je helpen? 
Kamers met Aandacht zoekt mensen met een groot hart en 
een beetje ruimte. Heb jij een kamer in huis over en lijkt het 
je leuk om wat jonge energie in huis te hebben? Overweeg 
dan om tijdelijk een kamer beschikbaar te stellen aan een 
kwetsbare jongere.
Je biedt een jongere dan een veilig (t)huis, een goede start 
van zijn volwassen leven en krijgt er ook iets voor terug. De 
jongere brengt gezelschap en kan bijvoorbeeld helpen met 
een klusje in huis, de boodschappen of de administratie. Ook 
kun je - afhankelijk van de situatie en behoefte - een vergoe-
ding van maximaal 499 euro per maand krijgen.

Meer informatie
Heb je interesse, maar ook nog vragen? Kamers met Aan-
dacht beantwoord ze graag: 
• Ga naar kamersmetaandacht.nl voor meer informatie en 

meld je aan voor de (online) informatiebijeenkomst. 
• Of neem contact op met Mark van Dongen, coördinator 

voor Kamers met Aandacht in Tilburg, via 06 29 31 68 18 
of  
mark@kamersmetaandacht.nl 

Denk erover na. En maak echt een verschil.
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GEMEENTENIEUWS  
Onze gemeente kent veel inwoners waar we trots op mogen zijn. 
Ken jij een vrijwilliger uit Berkel-Enschot, Biezenmortel, Tilburg 
of Udenhout die van onschatbare waarde is voor de samenle-
ving? Draag ‘jouw trots’ dan voor, voor het Jeugdlintje of één van 
de drie Vrijwilligersprijzen.  
 
Maatschappelijke inzet
Veel mensen zetten zich in voor de maatschappij in de vorm van 
vrijwilligerswerk. Daar zijn we als gemeente Tilburg en Vrijwilli-
gers Tilburg trots op. Daarom vinden we het belangrijk om deze 
mensen in het zonnetje te zetten. Heb jij een goede kennis die 
wekelijks een jeugdteam traint bij de plaatselijke voetbalclub? 
Of verzorgt je buurjongen in z’n vrije tijd de dieren van de kin-
derboerderij? Dan kun jij hen voordragen voor een Jeugdlintje of 
Vrijwilligersprijs via jouwtrots.nl.

Voordragen 
Iemand voordragen kan tot en met maandag 22 september. Uit 
alle voordrachten worden maximaal 10 kinderen en jongeren tot 
en met 17 jaar geselecteerd voor een Jeugdlintje. Een jury kiest de 
winnaar van de Jongerenvrijwilligersprijs. Ook selecteert zij drie 
genomineerde vrijwilligers en organisaties voor de Vrijwilligersprij-
zen. 

Wil je meer weten over het Jeugdlintje? Kijk dan op  
tilburg.nl/jeugdlintje.  
Voor meer informatie over de Vrijwilligersprijzen kijk je op  
vrijwilligerstilburg.nl/vrijwilligersprijzen

Jeugdlintjes en vrijwilligersprijzen 

Uw contactpersonen bij de gemeente
Younes Nahnahi, wijkregisseur: younes.nahnahi@tilburg.nl / 06-15 47 95 21, Natascha Verhaaren, gebiedsmanager:  
natascha.verhaaren@tilburg.nl / 06-13 20 93 39 en Berna Kousemaker, gebiedsmanager:  
berna.kousemaker@tilburg.nl / 06-46 10 88 00. Algemene klachten of meldingen: via 14 013 of de Fixi app.

SCAN DE QR CODE OM NAAR DE VRAGENLIJST TE GAAN:

De antwoorden worden gebruikt door het team Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving van de gemeente Tilburg 

bij het maken van hun uitvoeringsprogramma.  

HOE VEILIG IS 
JOUW BUURT?

25-302-VEW-VEI-Vragenlijst-PosterA3-v1.indd   125-302-VEW-VEI-Vragenlijst-PosterA3-v1.indd   1 29-07-2025   21:4629-07-2025   21:46

Start werkzaamheden  
Stadspark Oude Dijk
Stadspark Oude Dijk krijgt een flinke opknapbeurt. De gemeente 
wil het park veiliger en aantrekkelijker maken voor buurtbewo-
ners en andere bezoekers. De werkzaamheden zijn op maandag 
1 september 2025 begonnen en duren naar verwachting tot april 
2026. In deze periode is het park gesloten.
 
Tijdens de werkzaamheden rijdt het bouwverkeer via de Varkens-
markt en een deel van de Nieuwstraat, vooral in de eerste fase. 
Dit kan zorgen voor geluidsoverlast en parkeerbeperkingen, met 
name bij de ingang aan de Nieuwstraat. De gemeente probeert 
de hinder zoveel mogelijk te beperken.
 
Het nieuwe ontwerp is door van Helvoirt Groenprojecten en 
de gemeente uitgewerkt. Wie nieuwsgierig is, kan het ontwerp 
bekijken via tilburg.nl/stadsparkoudedijk.
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Een enkel klein buitje verpest festival niet!

Festival Lustrumeditie geslaagd!  

De vijfde editie van Festival Oude Dijk was opnieuw een groot succes! Dankzij het mooie weer en de sfeervolle locatie konden we samen volop 
genieten. We willen iedereen bedanken die is langsgekomen en/of heeft bijgedragen: de vrijwilligers, de verzorgers van de heerlijke hapjes en 
drankjes, de mensen op het kinderplein en natuurlijk de artiesten. Het was een editie om nog lang te herinneren. Zien we jullie volgend jaar 
weer? 

De editie 2026 gaat binnen het 
park verhuizen naar de locatie waar 
het 5 jaar geleden allemaal begon. 
Meteen na het festival is er een 
start gemaakt met de renovatie. In 
april moet alles klaar zijn en opge-
leverd worden. Gelukkig kunnen 
we dan gebruikmaken van een vast 
water- en stroompunt. Dat scheelt 
weer honderden meters waterslang 
en een aggregaat!

 

 
4 donderdagen
6-13-20 november
15.15-17.00 u.
en 27 november
12.30-14.15 u.
Basisschool 
Zuidwester

Kinderen: Inschrijven via formulier op school
Senioren: Jessica Donders via t. 06 4001 8884 
óf info@stouteschoenen.com   

adres, Staringstraat 10

Aanmelden verplicht vóór do. 30 oktober

Lijkt het je leuk om na schooltijd te schilderen met andere 
kinderen en senioren uit de wijk? Schrijf je dan in voor 
het creatieve project jongGoud. Ervaring is niet nodig!
Zowel kinderen vanaf groep 4, als ouderen zijn welkom! 

Deelname 
is gratis!

jong(G)oud is een concept van Stoute Schoenen en Kinderkunstklas en is in de wijk 
Korvel- Berkdijk tot stand gekomen in samenwerking met School en Omgeving, Tiwos, 
Gemeente Tilburg en ContourdeTwern.

Jong & oud
 creatieve 
workshopreeks

--  advertentie  --
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40 jaar 
AdvocatenCollectief 
Door Jean-Louis van Os

Begin jaren tachtig. De studietijd liep op zijn eind. Wat nu? Werken 
dus! En het liefst doorgaan met hetgeen dat ik als rechtswinkelier 
al jaren had gedaan bij de Stichting Juridische EHBO in Tilburg, 
mensen helpen die dat echt nodig hebben. In het vakjargon heet-
te dat ‘Ook Jan met de pet, heeft recht op de wet’. 

Samen met onze veel te vroeg overleden vriend 
Wolder Zandberg verbouwden we de groentewinkel 
aan de Korenbloemstraat 86 eigenhandig om tot een 
heus advocatenkantoor. Niet chique en statig, zoals 
gewoon was in die tijd bij veel advocaten, maar sober 
en laagdrempelig, zodat iedereen zonder schroom 
zou binnenstappen. In 1985 startte het huidige Advo-
catenCollectief Tilburg zijn werkzaamheden. 

40 Jaar later

De loop zat er al direct in. Het gratis en dagelijks 
spreekuur, dat we nog steeds hebben tussen 10 en 
12 uur, was een schot in de roos. Mensen waren het 
destijds niet gewend dat je zomaar bij een advocaat 
kon binnenvallen en om hulp vragen. Inmiddels is ons 
spreekuur en de mogelijkheid om telefonisch infor-
matie te krijgen gemeengoed geworden. Tienduizen-
den Tilburgers en inwoners uit omliggende plaatsen 
wisten ons de afgelopen jaren te vinden. Individuele 
hulpverlening staat voorop, maar we blijven altijd pro-
beren om misstanden structureel aan te pakken en te 
verbeteren. Op velerlei manieren, zoals het geven van 
voorlichting, ondersteunen van bewonerscomitees, 
folders, tips op onze Facebookpagina, het organiseren 

van werknemers en het aan de bel trek-
ken bij bijvoorbeeld de gemeente of het 
UWV wanneer het daar misloopt. 

Tot slot

De zogenaamde leemte in de rechtshulp 
bestaat nog steeds. Wanneer je niets 
of weinig hebt, ben je vaak de klos. Als 
werknemer, huurder, uitkeringsgerech-
tigde, consument of wat dan ook. Regels 
en wetten werken vaak in het nadeel van 
hen die sowieso al in een afhankelijke 
positie verkeren. Voor die mensen zal 
het Advocatencollectief zijn best blijven 
doen en gelukkig kan ik met een gerust 
hart het stokje overgeven aan onze hui-
dige advocaten….maar dat is van later 
zorg… 

q Mr. Jean-Louis van Os.  Nu en ...                                                  q Vroeger zoek de verschillen...

Sociaal Meldpunt Tilburg 

– Samen zorgen we dat jij gehoord 
wordt -

 
Merk je dat er iets niet goed gaat in de 
zorg, ondersteuning of woonomgeving 
in Tilburg? Dan kun je terecht bij het 
Sociaal Meldpunt Tilburg. We zijn er 
voor alle inwoners – van student tot 
senior, mantelzorger, buurtbewoner of 
professional. 
Je kunt bij ons een signaal, klacht of 
melding doen over situaties zoals: 
- Zorg die niet goed geregeld is, bijvoor-
beeld in een instelling of woonvorm 
- Geen toegang tot hulp of opvang, 
zoals bij dakloosheid 
- Overlast of onveiligheid in je buurt of 
woning 
- Lange wachttijden voor zorg 
- Verlies van een vertrouwde hulpverle-
ner door veranderingen in de zorg 

Ook als het spannend voelt om iets te 
melden, ben je welkom bij het Sociaal 
Meldpunt Tilburg. Je hoeft geen om-
weg te maken via je hulpverlener – we 
luisteren naar je verhaal, denken met je 
mee en zorgen dat jouw melding veilig 
en zorgvuldig wordt opgepakt. 

“Ik zat al maanden te wachten op hulp 
in huis, maar kwam nergens verder. 
Via het Sociaal Meldpunt voelde ik me 
eindelijk gehoord.”  
— Marianne (67), Tilburg-Noord 

Wil je een signaal afgeven, een klacht 
delen of een melding doen? We staan 
voor je klaar en luisteren zonder oor-
deel: info@sociaalmeldpunttilburg.nl 
013 – 202 00 56 
www.sociaalmeldpunttilburg.nl 
Samen maken we de zorg in Tilburg 
beter afgestemd op wat mensen écht 
nodig hebben.
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Rechtsbijstand en een bakkie troost
Door Annemarie van Malsen

Heb je een probleem waar je de hulp van een advocaat nodig hebt? Dat zijn meestal stressvolle 
zaken. Gelukkig kun je in Tilburg terecht voor laagdrempelig advies van het AdvocatenCollec-
tief. Elke dag van 10 tot 12 uur kun je naar hun gratis inloopspreekuur. In de wachtkamer staan 
de koffie en thee klaar. Zo’n bakkie troostverlaagt de stress al een beetje. 

De Koppellezers zullen Advocatencollectief Tilburg kennen van de bijdragen in deze wijkkrant. 
De redactie van de Koppel was echter nog nooit op bezoek geweest bij het kantoor in de Koren-
bloemstraat. Tijd voor een kennismaking met twee medewerkers van het Advocatencollectief, 
mr Theo ten Velde en mr Jean-Louis van Os. 

t De eerste foto van de social sofa die is aangeboden 
aan Jean-Louis. Op de achterkant staat ook vermeld waar-
om de social sofa in aangeboden. Deze komt permanent 
voor het kantoor te staan.      

De laagdrempeligheid, die zit wel snor. 
Wie deftige dames en heren verwacht 
op het advocatenkantoor, heeft pech. 
Maar de meeste klanten zullen zich 
meer op hun gemak voelen bijde advo-
caten Van Os en Ten Velde (We mogen 
Jean-Louis en Theo zeggen). Ook het 
kantoor is niet statig, maar wellicht, met 
veel kleurrijke schilderijen. Maar statig 
of niet, de mensen van het Advoca-
ten Collectief weten wel waar ze over 
praten. 

Theo ten Velde en Jean-Louisvan Os ver-
tellen dat ze 40 jaar geleden zijn begon-
nen in de Korenbloemstraat. Van Os was 
een van de initiatiefnemers, zoals je ook 
in zijn column kunt lezen. De principes 
zijn in al die jaren niet veranderd: 
Iedereen heeft recht op juridische  
bijstand, dus ook als je krap bij kas zit. Het 
eerste advies tijdens het inloop spreekuur is 
gratis. Theo ten Velde: “Vaak is dat advies al 
voldoende. ”Maar als je daarna de hulpvan de 
advocaten nodig hebt, betaal je een bijdrage 
die afhankelijk is van je inkomen. 

Advies geven de raadslieden ook al jaren in 
hun columns voor de wijkkrant. Of het nu 
gaat om je recht als huurder, werknemer, 
bij ontslag, bij een strafbeschikking of, zoals 
aangekaart in de Koppel van februari: of je 
wettelijk recht hebt op een jubileumuitkering 
als je 25 of 40 jaar bij de zaak bent. Dat moe-
ten de jubilerende advocaten samen maar 
uitvechten.

www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

 q  Mr. Merel Brouwers q  Mr. Theo ten Velde q  Mr. Anna van Tol-Macharoblishvili
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Wat is werkelijke tijd eigenlijk? Dit is 
voor mij een interessanter onderwerp 
dan dat zó geliefde gespreksonderwerp 
‘weer’ waar hele volksstammen als eerste 
over praten. Ik zal een bedrading missen 
waardoor ik niet kan begrijpen dat 
weersomstandigheden een gesprekson-
derwerp kunnen zijn, terwijl praten over 
het weer wel degelijk een belangrijke 
functie zal hebben. Als zelfs het gere-
nommeerde Achtuurjournaal zo’n 
armetierig onderwerp dagelijks uit-
kauwt, alsof ik de boer ben die afhanke-
lijk is van welwillende weergoden.

In het woordje afhankelijk zit hem de 
kneep. 
Ik ben niet afhankelijk van het weer, in 
zoverre dat het geen enkele invloed op 
me heeft. Ik houd van regen en houd 
van zon, en even zozeer niet. Kortom het 
interesseert me geen biet. Toch blijkt tel-
kens weer dat het weer een verbindend 
onderwerp is, dus ik knik schaapachtig 
van ja, om niet achterop te raken bij de 
meute. Ik ben er namelijk van overtuigd 
dat we als mens een collectief dienen 
te zijn om een leefbare wijk (stad, land, 
wereld) te kunnen vormen. Waardoor 
ik - ondanks mijn hiaat aangaande het 
weer - weerpraatjes niet direct afwijs, 
ook omdat ik persoonlijk gemeenschap-
pelijkheid ambieer. Oftewel; ik houd van 
mensen.
Onder andere voor dit doel, schreef ik 
me eind vorig jaar in voor een nieuw-
bakken wandelclub die april dit jaar is 
gestart vanuit wijkcentrum Zuiderkwar-
tier. De drijvende kracht achter deze 
wandelclub is de landelijke organisatie; 
Bas van de Goor foundation.  
Wellicht gaat bij de fanatieke sportkijker 
(die ik niet ben) een lichtje branden bij 
de naam Bas van de Goor. Deze Brabant-
se topsporter behaalde met zijn vol-
leybalteam Olympisch goud in Atlanta 
1996. Door zijn eigen gezondheids-
problemen heeft hij de missie opgevat 
anderen in beweging te brengen voor 

Wandelen
- een hele kunst -
Door Hannek ter Voert 

een betere kwaliteit van leven. Dit onderstreep ik met 
graagte; ik ben een beweger, al is mijn long-covid het 
daar beslist niet mee is.

Vol goede moed begeef ik me die woensdagmiddag 
naar het Zuiderkwartier. En jawel, daar heeft zich een 
groep van wel twintig man (voornamelijk vrouw) verza-
meld als een warm bad. Het is spijtig dat het qua leef-
tijd weinig variabel is – alsof jonge mensen voldoende 
bewegen – want variatie kan een grote stimulans 
betekenen in groepen. Onder enthousiasme van bege-
leider Renee, komt de enigszins loom onderuit gezakte 
tafel overeind, waarvan velen (allen ouder dan ik?) tot 
mijn verbazing de mobiel pakken, om te kijken wat het 
weer gaat brengen het komende uur; ‘wat hebben we 
toch een geluk, het blijft droog’ (wat zonder mobiel 
ook duidelijk was.) Ik knik schaapachtig wanneer het zó 
geliefde gespreksonderwerp verder uitgeplozen wordt. 
En wat is het toch dat veel ouderen in uptempo elk 
thema naadloos over laten gaan in het persoonlijk leed 
van ach en wee én dat ze dat leed brengen alsof het 
hun hele wereld omvat, wat waarschijnlijk zo is en wat 
uiteraard mag. Toch is het voor mij nodig om dat niet 
te willen begrijpen; ik ben veel meer dan de praatpaal 

waar niet naar gekeken wordt. Boven-
dien is zo’n wereld echt te klein voor me. 
Dus ook in deze wandelclub lijkt the sto-
ry of my live te gelden; de afstand tot de 
vriendelijke groepsgenoten is te groot. 
Na enkele verwoede pogingen moet ik 
ook ook deze groep loslaten om mijn 
eigen eigenheid te kunnen waarborgen.  

Gelukkig vind ik altijd weer nieuwe 
pijlen in mijn koker. Het nieuwe pro-
ject, waar ik me inmiddels voor op 
heb gegeven, is in november wanneer 
Ateliers Tilburg weer de deuren wa-
genwijd openzet door kunstscene.nl 
te organiseren; de atelierroute die niet 
alleen door deze wijk slingert, maar door 
heel de stad. Ik hoop dat ik er mijn adres 
nog tussengevoegd krijg, want ja, mijn 
kunsten zijn welkom, net zoals mensen 
dat zijn.

www.hanvoertwoord.nl  

Gee is natuurkunstenares en woont in de 
wijk Korvel. Via haar kunst deelt ze haar 
liefde voor de natuur met de wereld. Ze 
heeft een scherp oog voor detail en stopt 
veel geduld in ieder werk. En wil graag 
enkele mooie illustraties met ons delen. 
Wil je meer van haar illustraties zien? Kijk 
dan eens op www.instagram.com/gee.
adriaansz  

Gee gaat graag de samenwerking aan 
met lokale ondernemers. Zo kun je sinds 
kort mooie mokken en bidons met Gee's 
kunst erop kopen bij Rijkers Conceptstore 
in de Nieuwlandstraat. Daarnaast zijn er 
bij Yara's op de Korvelseweg ook post-
kaarten van haar te koop.

Tegen de tijd dat dit jaar de zomer startte, zat er al een zomer op; de lente was dit jaar zomers 
in Nederland. Ai, heb ik het nu over het weer? Nee, ik heb het over seizoenen die zich lijken te 
verplaatsen, waardoor tijdswaarneming niet meer parallel loopt met de werkelijke tijd. 
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Verkeer in Mogadishu
- voor en nadelen in een snel groeiende stad -

Door Fos Abdullahi Nur

Mogadishu is de hoofdstad van Soma-
lië en een snelgroeiende stad met veel 
inwoners. Het verkeer in de stad is een 
van de grootste uitdagingen voor de 
bevolking. Sommige wegen zijn nieuw 
en geasfalteerd, maar de meeste 
zijn smal of beschadigd. Markten en 
kleine handelaren blokkeren vaak de 
straten, waardoor er dagelijks files 
ontstaan.

De meest voorkomende voertuigen in Mogadishu zijn:
• Bajaj (tuktuks): goedkoop en gemakkelijk te vinden, maar veroorzaken vaak ongelukken.
• Caasi (minibusjes en kleine bussen): vervoeren dagelijks veel mensen, maar zijn meestal oud.
• Motorfietsen: snel en handig in druk verkeer, maar ze negeren vaak de verkeersregels.
• Privéauto’s: zeer talrijk en een belangrijke oorzaak van verkeersdrukte.
Veel mensen lopen te voet, maar trottoirs voor voetgangers bestaan nauwelijks. Het aantal ver-
keersagenten is klein en verkeerslichten werken vaak niet. Daardoor is het verkeer in Mogadishu 
chaotisch en ontstaan er veel ongelukken met gewonden en doden.

Nederland is een land met een zeer modern en goed georganiseerd verkeerssysteem. De wegen 
zijn breed, goed onderhouden en duidelijk verdeeld voor voetgangers, fietsen, auto’s en treinen. 
Elke stad heeft fietspaden, die tot de beste ter wereld behoren.

 Tuk tuk Foto Wikipedia    u

De meest gebruikte vervoermiddelen 
in Nederland zijn:
• Fietsen: Nederland staat bekend als het 
“fietsland”. De meeste mensen gaan met 
de fiets naar werk, school of de winkel.
• Openbaar vervoer: treinen, trams en 
bussen zijn modern, betrouwbaar en 
houden zich altijd aan de dienstregeling.
• Privéauto’s: worden gebruikt, maar min-
der dan in Mogadishu, omdat fietsen en 
openbaar vervoer veel praktischer zijn.

De verkeersregels en politie zijn streng. 
Wie een regel overtreedt, krijgt een hoge 
boete. Verkeerslichten en verkeersbor-
den werken uitstekend, waardoor er 
relatief weinig ongelukken gebeuren.

Vergelijking
• Mogadishu: het verkeer is druk, het 
systeem is zwak en ongelukken komen 
vaak voor. Mensen vertrouwen vooral 
op bajaj, motoren en kleine bussen. Voor 
voetgangers en fietsen zijn bijna geen 
aparte wegen.
• Nederland: het verkeer is goed georga-
niseerd. Iedereen heeft zijn eigen plek: 
fietspaden, autowegen en wandelpaden. 
Openbaar vervoer en fietsen zijn het 
populairst. Ongelukken zijn zeldzaam, 
omdat de regels streng worden toege-
past
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ContourdeTwern
De Koppel

Wijkcentrum de Nieuwe Stede • Capucijnenstraat 156 • 5025 LK Tilburg • 013  543 66 64 

MFA Zuiderkwartier • Wassenaerlaan 38 • 5021 VS Tilburg • 013 535 32 55

internet www.contourdetwern.nl | Facebook • ContourdeTwern Zuid West | Facebook • MFA Zuiderkwartier

Wijkcentrum de Nieuwe Stede

In wijkcentrum De Nieuwe Stede zijn veel activiteiten waar 
je aan mee kunt doen: Van yoga tot schilder- en tekenlessen 
en van Kizomba tot fysiofit. In het wijkcentrum vind je een 
overzicht van alle activiteiten. Daarnaast kun je hier ook 
voor je vragen terecht over bijvoorbeeld geldzaken, hulp of 
ondersteuning. Iedere donderdag is AAT (Advies Antwoord 
Tilburg) aanwezig. Van 10:00 tot 12:00 uur is er een inloop-
spreekuur en kun je je vragen persoonlijk stellen. 
Je hoeft hier geen afspraak voor te maken! 

Speciale activiteiten
Daarnaast zijn er regelmatig activiteiten die we speciaal 
organiseren, vaak in samenwerking met anderen.  
Hou onze Facebookpagina in de gaten om te zien wanneer 
die activiteiten er weer zijn (Facebook.com/denieuwestede). 
Hieronder twee voorbeelden van activiteiten die voor het 
najaar gepland staan. 

Woensdag 8 oktober 14:00 – 16:00 uur
Spelenderwijs meer te weten komen over dementie.  
In samenwerking met de Geheugenwinkel Tilburg spelen 
we een spel om met elkaar te praten over dementie.  
Ken jij iemand met dementie? Kom je wel eens iemand tegen 
met dementie en wil je wel eens weten wat je wel of niet kunt 
doen of zeggen? Of wil je je ervaringen delen met anderen? 
Kom dan op woensdag 8 oktober van 14:00 – 16:00 uur naar 
deze informatieve en gezellige spelletjesmiddag!  
Deelnemen aan deze activiteit is gratis; fijn als je laat weten 
dat je erbij wilt zijn. Opgeven kan bij De Nieuwe Stede of via 
Saskia van Zijl 06 228 97 873.

Vrijdag 7 november 14:00 – 16:00 uur
Op vrijdagmiddag 7 november draaien we de film “Neem  
me mee” met onder andere in de hoofdrol Jeroen Krabbé.  
Deze humoristische film laat alle kanten van het ouder  
worden zien. De veranderingen die erbij horen, de levenslust 
en het plezier dat ook bij het ouder worden, blijft bestaan. 

Tweedehands kleding in “Steeds Nieuw”
Ook is er in het wijkcentrum een tweedehands kleding- 
winkeltje te vinden, genaamd ‘Steeds Nieuw’. Het winkeltje 
wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers. Er is dames-, 
heren- en kinderkleding te koop en de collectie wisselt heel 
regelmatig. Ben je op zoek naar iets leuks? Kom gerust eens 
kijken! We zijn geopend van maandag tot en met donderdag 
van 10:00 – 15:00 uur. 



Oud-wijkbewoner Jan de Rooij vertelt verder...
- Ik ben trouwens nooit zo’n super leerling geweest -  

Door Annemarie van Malsen

 p Jan de Rooij,         foto Annemarie van Malsen

Toen ik 3 jaar was zijn we op de 
Korvelseweg 171 gaan wonen. Naast 
Slagerij  Verwijmeren, wat nu Café 
Berlijn is. De eerste bewaarschool 
waar ik op zat was in een witte villa, 
waar vroeger de familie Diepen heeft 
gewoond. Deze lag op het einde van 
de Korvelseweg, hoek Diepenstraat. 
Daar heb ik de eerste Duitse soldaten 
voorbij zien marcheren op de 
Korvelseweg. Met mijn maatje dat 
naast mij zat, stopten wij papiertjes 
in onze mond en als het dan een goed 
nat bolletje was, bliezen we dat tegen 
het plafond waar ze bleven plakken. 
De zuster mocht dat natuurlijk niet 
zien, anders zou het weer eens ver-
keerd uit kunnen pakken. Ik had met 
één van de kindjes op school iets 
geruild en daar kreeg ik een klein 
koper manneke pis voor terug. De 
non had gezien dat ik dat had gekre-
gen en op hoge poten is zij naar mijn 
moeder gegaan. Want dat was onkuis-
heid, zo’n bloot manneke pis. 

Rekenles

De lagere school was 25 meter van 
ons vandaan, de St. Canisius school. 
De lessen werden gegeven door 
fraters en een meester. In de klas 
van de meester kregen wij rekenles, 
we moesten vermenigvuldigen. Dat 
kreeg ik maar niet geleerd, ik kon ze 
niet onthouden. Daar had Meester 
Dankers wel een oplossing voor. Er 
was nog een leerling die het ook niet 
snapte. Wij moesten beiden in de klas 
naar voren komen. Ten overstaan van 
heel de klas moesten we onze handen 
uitsteken en met een liniaal sloeg hij 
dan op de binnenzijde van onze han-
den, en niet zo zachtjes ook. Hij was 
in de veronderstelling dat wij ze dan 
beter konden onthouden. 
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Catechismus

Wij waren net zo gemeen als de meester zelf, 
zijn zoontje zat ook op onze school en als de 
school uit ging, wachten wij hem op en gaven 
hem dan ook maar een pak slaag. Hij mocht 
niks tegen zijn pa zeggen, anders kon hij ze 
nog meer beuren. Nu, na zoveel jaren, draai ik 
de vermenigvuldigsommen nog steeds in mijn 
hoofd om. Bijvoorbeeld 9x7 wordt 7x9, 8x5 
wordt 5x8. Ben trouwens nooit zo’n super leer-
ling geweest. Als je de catechismus maar van 
buiten kende, dat was veel voornamer. 
Daar werd heel veel tijd aan besteed. Thuis 
maakte ik dan een altaartje, het tabernakel 
was een schoen doos, en de kelk was een klein 
bloem vaasje. De hosties maakte ik van snoep-
papier, achteraf gezien was dat toch wel leuk.”

Oud Korvelbewoner Jan de Rooij (1933), bij velen bekend als  ‘den Blauwe’
(“vanwege mijn rode haar”), heeft zijn jeugdherinneringen op papier gezet en 
met De Koppel gedeeld. In deze aflevering vertelt hij over zijn schooltijd.

Piskestoken

Dat vonden wij ook leuk. Dat was 
peestouw, een touwtje van katoen dat 
werd aangestoken en uit geblazen. 
Dat begon het te gloeien en vreselijk 
te stinken en te roken. Als de school-
meester even uit zicht was gooide 
wij dat touwtje onder zijn bureau. 
Niemand in de klas wist natuurlijk van 
iets. 

Eerste kus

Ook hadden wij een beetje verkering, 
mijn maat Crist Vesters en ik. Achter 
de Willem II kazerne hebben wij van 
de meisjes ieder een kusje op onze 
wang gekregen. Wij waren de koning 
te rijk. Mijn vriendinnetje had van dat 
lange, zwarte haar. Haar naam heb ik 
nooit vergeten, zij heette Miemie Mij-
ers en ze woonde in de Diepenstraat. 
We zijn elkaar toen we volwassen 
waren wel eens tegen gekomen.
Het gesprek kwam natuurlijk op ons 
eerste kusje. Na 80 jaar vind ik het 
nog steeds leuk om er aan terug te 
denken.



 wijkkrant de Koppel                                                                                                                                                                                        pagina 20

Zowel de lopers van de 10KM als de 10MILES lopen voorbijTilburg Ten Miles DWARS door Korvel

Kom jij de lopers aanmoedigen op de route?ZONDAG 28 SEPTEMBER vanaf ±10.45u

Winkellint
MEETS
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Mondelinge overeenkomst 
aankoop woning 
- Wel of niet rechtsgeldig - 

Door Gijs van Looij 
Register Makelaar-taxateur (RMT)

Een koopovereenkomst voor de aanschaf 
van een woning door een particuliere koper 
moet altijd schriftelijk worden aangegaan. 
Dit zogenoemde schriftelijkheidsvereiste 
is sinds 2003 per wet bepaald en dient ter 
bescherming van de koper. Hierdoor is na-
melijk precies duidelijk welke afspraken zijn 
gemaakt, zodat hierover geen discussie kan 
ontstaan. Het schriftelijkheidsvereiste kan 
daarnaast ook de verkoper beschermen.

Koopovereenkomst
Bij mondelinge overeenstemming tussen een 
particuliere verkoper van een woning en een 
particuliere koper is er geen sprake van een 
rechtsgeldige koopovereenkomst. Dit is pas 
het geval als de overeenkomst door zowel 
de verkoper als de koper is ondertekend. 
Na het overhandigen van de ondertekende 
koopovereenkomst aan de koper, heeft de 
koper nog drie dagen de tijd om de koop te 
ontbinden. Deze bedenktijd stelt een koper 
in de gelegenheid om de koop nog eens te 

overdenken. Ook deze bedenktijd is bij wet 
verplicht. 

Ingaan op een hoger bod
Dat het schriftelijkheidsvereiste ook de 
verkoper beschermt, is bevestigd door de 
hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad. 
Ondanks het bereiken van mondelinge over-
eenstemming tussen een verkoper en een 
koper weigerde de verkoper te tekenen. Er 
kwam dus geen rechtsgeldige overeenkomst 
tot stand. De reden voor het weigeren was 
een hoger bod. De Hoge Raad bepaalde dat 
de verkoper niet door een rechterlijk vonnis 
kan worden gedwongen zijn handtekening 
te zetten op de koopovereenkomst. Het 
accepteren van een hoger bod leidde boven-
dien niet tot het betalen van schadevergoe-
ding aan de eerste koper. 

Ondanks dat het niet netjes is kunnen dus 
zowel de koper als verkoper, zolang de 
koopovereenkomst niet ondertekend is, 
besluiten de (ver)koop niet door te zetten. 

grafische 
vormgeving
websites
en
fotografie

vormbehoud.nl

vorm
behoud
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Een helpende hand 
dichtbij huis
Klein klusje, grote opluchting. Dat is de erva-
ring van steeds meer Tilburgers die gebruik 
maken van Vriendendienstje. 

Een nieuw initiatief, dat praktische én sociale 
ondersteuning biedt bij kleine klussen thuis.
Grace uit onze wijk is daar positief over: “Via 
Vriendendienstje zijn bij mij al drie klusjes 
geklaard. Het eerste half uur is gratis, daarin 
nemen ze de tijd om kennis met je te maken. 
Daarna bekijken ze de klus en gaan aan de 
slag. Als je geen passend gereedschap hebt, 
nemen ze het mee. Ze zijn handig en van 
veel markten thuis. Mijn ervaring is dat het 
vriendelijke en vakkundige mensen zijn. Ik 
ben super geholpen en kan ze aan iedereen 
aanbevelen.”

Uitkomst
Voor buurtbewoners biedt dit nieuwe 
perspectief. “Het mooie is dat je niet alleen 
praktische hulp krijgt, maar ook een luiste-
rend oor en een vriendelijk gesprek,” aldus 
Grace. “Vooral voor mensen die niet zo mak-
kelijk een beroep kunnen doen op familie of 
vrienden, is dit een uitkomst. Of het nu gaat 
om het ophangen van een spiegel, hulp bij 
de boodschappen of samen een kastje in el-
kaar zetten.” Vriendendienstje toont aan dat 
kleine gebaren een groot verschil kunnen 
maken in het dagelijks leven.

Ons concept is eenvoudig: via een app of 
telefonisch kun je hulp aanvragen voor 
allerlei kleine karweitjes. Een betrouwbare 
‘Vriend’ uit de omgeving neemt contact op 
en komt langs. De eerste dertig minuten zijn 
altijd kosteloos voor kennismaking. Daarna 
rekenen we een vast uurtarief van €29,50, 
alles inbegrepen. Zo weet iedereen waar hij 
aan toe is.”
Meer informatie over Vriendendienstje vind 
je op vriendendienstje.nl. Je kunt ook direct 
contact opnemen via info@vriendendienst-
je.nl of bellen naar 085 060 2309.
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Stoptober
In september brengt GGD Hart voor 
Brabant de campagne *We zijn zelf het 
medicijn* onder de aandacht. De cam-
pagne *We zijn zelf het medicijn* draagt 
een krachtige boodschap uit: we kunnen 
zelf veel doen om onze hersenen gezond 
te houden en de kans op dementie te 
verkleinen. Meer dan 30% van de gevallen 
van dementie is te voorkomen met een 
gezonde leefstijl. 

De vier belangrijke leefstijladviezen:
•  Beweeg regelmatig – Bewegen is goed 
voor je lichaam en je brein, bijvoorbeeld 
wandelen, fietsen of dansen en sta regel-
matig op als je veel zit.   
•  Eet gezond – kies voor onbewerkt eten 
veel groente, fruit, eiwitten en gezonde 
vetten.
•  Blijf nieuwsgierig – leer iets nieuws, maak 
een praatje of speel een spel 
•  Zorg voor je hart – wat goed is voor je 
hart, is ook goed voor je hersenen.

De boodschap is helder: wacht niet tot er 
klachten ontstaan, maar begin vandaag 
nog met kleine, haalbare stappen. Of je nu 
jong bent of ouder, het is nooit te vroeg of 
te laat om goed voor je brein te zorgen. De 
campagne biedt praktische tips, inspireren 
de verhalen en hulpmiddelen om je op 
weg te helpen. Wil je meer weten of zelf 
aan de slag? Kijk dan op 
www.wezijnzelfhetmedicijn.nl

Eerstvolgende Koppel 

komt uit op 13 december,  

kopijsluiting is op

17 november 2025.

Diploma eerste hulp
Ben jij degene die kan helpen als het nodig is?
- EHBO-cursus, “NIEUW”, als afsluiting geen exa-
men maar opleiden d.m.v. competentiegericht
toetsen voor het EHBO-diploma.

Wat leer je? 
In de cursus Diploma Eerste Hulp leert u hoe u 
moet handelen bij ernstige verwondingen en 
ziekten, zoals bv. bij bewusteloosheid, ademha-
lings problemen en hartstilstand. U krijgt ook 
vaardigheid in het herkennen en verzorgen van 
oa wonden, kneuzingen, botbreuken, brandwon-
den, oververhitting. Reanimatie en het gebruik 
van een AED maken vanzelfsprekend deel uit van 
de cursus.

Geïnteresseerd? 
Schrijf je in voor de cursus en de voorlichtings-
avond voor meer informatie.
• Startdatum: Maandag 6 oktober 2025 
• Tijd: 19:30 – 21:45 uur
• Duur: 8 maandagavonden + extra les (optioneel)
• Cursusprijs: € 195,00. Informeer bij uw zorgver-
zekeraar, mogelijk worden cursuskosten gedeelte-
lijk of geheel vergoed.
• Cursusdata: 6, 13, 20, 27 oktober en 
3, 10, 17, 24 november
• Extra les (onder voorbehoud): 
Dinsdag 25 november
Voorlichtingsavond (vrijblijvend)
 • Datum: Maandag 22 september 2025
 • Aanvang: 20:00 uur
wijkcentrum ’t Sant Beneluxlaan 74

Aanmelden & Informatie
 • Inschrijven voorlichtingsavond:
 opleidingen@petrusdonders.nl
• Website: www.petrusdonders.nl 
• Vragen: opleidingen@petrusdonders.nl
Voor meer informatie:  www.petrusdonders.nl

Expositie 
Foto Inspiratie 
Club Tilburg

In november en december is in de 
openbare ruimte van De Nieuwe Stede 
een foto-expositie van FICT te zien. De 
fotografen van FICT, wat staat voor Foto 
Inspiratie Club Tilburg, komen elke 1e 
woensdag van de maand samen in het 
wijkcentrum. Op deze avonden is ruimte 
voor feedback op gemaakte foto’s en 
gaan we samen aan de slag. We kiezen 
telkens een ander fotografisch thema, 
zoals Intentional Camera Movement, 
Zwart-Witfotografie, Natuurfotografie, 
Portretten. We wisselen tips, ontdekkin-
gen en kennis uit. FICT heeft een bezet-
ting van tussen de 12 en 15 leden.
Tijdens deze expositie, die gratis toegan-
kelijk is, zullen recente foto’s te zien zijn 
gemaakt door de leden van FICT. Heb je 
vragenof wil je je aanmelden? Stuur een 
email : ficttilburg@gmail.com 

Opening: vrijdag 7 november van 19:30 
–21:00 Expositie: 7 nov tot eind dec 
Openingstijden: bekijk de website van 
De Nieuwe Stede. Locatie: Wijkcentrum 
Capucijnenstraat 156, Tilburg 
De toegang is gratis

• Winkelmedewerker 
• Vrijwilligerscoördinator (P&O)
• Kantinemedewerker
• Schoonmaakmedewerker

Vrijwilligers gezocht

Tilburgsevoedselbank.nl/vacatures
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De klokkenluider van 
de Korvelse kerk (7)
-  Adem  -

Door Alex Laanen

‘Fortuna, ben je daar?’ De vraag fladdert als 
een vlinder door de toren. 
‘Ja hoor.’ Het antwoord klinkt zo dichtbij dat 
het lijkt alsof Fortuna naast hem staat. “Ik 
heb op je gewacht. Nog eventjes geduld, ik 
kom zo tevoorschijn.’

Axel draait zich verwachtingsvol om in de 
richting vanwaar de stem komt. De klok 
slaat de eerste slag van zeven. Voor zijn 
ogen verschijnt Fortuna uit het niets. 
’Sst.’ Ze legt haar vinger op haar lippen. 
‘Probeer het maar niet te begrijpen.’
‘Wat… hoe…’ stamelt Axel. 

De tweede klokslag is luid. Axel hoort het 
niet. Uit het niets staat Fortuna voor hem en 
spreekt hem hem met zachte woorden aan. 
Haar aanwezigheid voelt zo vertrouwd dat 
hij zich niet eens afvraagt waar ze vandaan 
komt. Zachtjes legt ze haar hand op de 
schouder van Axel. Een rilling van ontspan-
ning gaat door hem heen. 

Klokslag drie.
‘Mensen noemen me een engel.’ Ze kijkt 
hem daarbij aan alsof ze het zelf niet kan 
geloven. Axel kan niet meer denken. De 
vragen die hij zich voorgenomen had om te 
vragen zijn verdwenen. Zijn hoofd is leeg en 
voelt vreemd aan. Een gevoel dat hij nooit 
eerder heeft gehad. Een engel. Beelden 
van figuren met grote vleugels, toeters en 
zwaarden doemen op in zijn geest. Ongrijp-
bare fantasieën. En nu legt een prachtige 
vrouw haar hand op zijn schouder en zegt 
een engel te zijn. Zomaar uit het niets, in 
een klokkentoren. 

Vier klokslagen lang staan Axel en Fortuna 
onbeweeglijk naast elkaar. De laatste slag 
galmt uit. 

‘Ik denk dat ik even moet 
gaan zitten, ik voel me een 

beetje duizelig.’ 

‘Natuurlijk, dat begrijp ik wel. Het is ook 
niet niks, maar ik moest je het wel vertellen. 
Kom, dan gaan we even zitten.’ Net als dag 

bestaan naast elkaar. Het is onze taak om 
geluk te brengen. Dat lukt niet altijd, maar 
we doen wel ons best. Mensen die open 
staan voor geluk kunnen het soms ervaren. 
We raken ze even aan of blazen onze adem 
in hun richting.’

Ze voegt de daad bij het woord, draait zich 
trefzeker richting Axel en ademt uit in zijn 
richting. Met een verwachtingsvolle glim-
lach kijkt ze hem aan. Als vanzelf sluit Axel 
zijn ogen en ademt in. Hij voelt de kracht 
van de jeugd en de onbevangenheid van 
een baby door zijn lichaam vloeien. Achter 
zijn gesloten ogen danst het licht. 

Wordt vervolgd…

dag ervoor neemt Fortuna Axel mee
 naar het galmgat. Opnieuw zitten ze 
op de muur en bengelen hun benen 
naar buiten. Zo vroeg op de dag kijkt er
niemand omhoog naar de toren. De 
mensen zijn onderweg naar hun werk,
fietsen over de Korvelseweg, rijden in hun 
auto’s richting Goirle of wachten op de eerste 
stadsbus. 

‘Ja, ik ben een engel. Fortuna.’
Axel kan geen woord uitbrengen. Hij kijkt 
haar aan alsof hij water ziet branden. Toch voelt 
hij inwendig een prettige gloed, de nabijheid van 
een engel geeft hem rust. Alsof naast een engel 
zitten op het randje van een raam hoog in een to-
ren de normaalste zaak van de wereld is. Ze slaat 
haar handen ineen en legt ze op haar schoot. ’Je 
zult wel veel vragen hebben.’  Axel komt wat tot 
zichzelf door haar ontwapenende woorden. Haar 
aanwezigheid is zo aangenaam vanzelfsprekend. 
‘Fortuna, ik heb van je gedroomd.’ 
‘Het gebeurt wel vaker dat mensen van engelen 
dromen. Ik wil je niet in verwarring brengen, 
Axel, je bent zo belangrijk voor mij dat ik me wel 
zichtbaar moet maken en gelukkig kun jij me ook 
zien, want dat kan niet iedereen.’
‘Hoe bedoel je?’ 
‘Nou, onze wereld en de wereld van de mensen 
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Verrijk je Wijk
Trouwlaan, Uitvindersbuurt, Zeeheldenbuurt.

De vakantieperiode is voorbij, scholen zijn weer begonnen en sportclubs en  activiteiten  draaien 
weer op volle toeren. Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van het mooie, maar soms erg 
warme weer. Diverse activiteiten, financieel ondersteund door Verrijk Je Wijk hebben plaats 
gevonden in de voorbije maanden, zoals de jaarlijkse BBQ, het ijsjes uitdelen op het einde van het 
schooljaar aan kinderen op de scholen Parcours, Triangel en Zonnesteen, Kinderkermis rond het 
Zuiderkwartier, Kinderbuurtfeest in de Oranjespeeltuin en Leefstraat-festiviteiten in de Jan van der 
Leestraat. Voor al deze activiteiten bestond veel belangstelling en een woord van dank aan alle 
vrijwilligers is hier op zijn plaats.

Wil jij ook voor jouw straat of buurt een activiteit organiseren en wil jij in aanmerking komen voor 
een financiële bijdrage van Verrijk je Wijk, kijk dan voor de spelregels en voorwaarden hiervoor op 
de website van de Wijkraad: www.wijkraadzuiderkwartier.nl  onder Verrijk je Wijk en daar vind je 
ook het aanvraagformulier.
De Wijkraad heeft in de afgelopen  periode een financiële bijdrage toegekend voor de volgende 
activiteiten: Buffet bewoners Steve Bikohof, Gereedschap voor onderhoud tuintje Gen. De 
Wetstraat en  Kerstbrunch in het Zuiderkwartier.

Reanimatie - AED cursus
Zoals reeds eerder aangekondigd wordt er in november a.s. een reanimatiecursus georganiseerd: 
op woensdag 5 november is de beginnerscursus gepland en woensdag 12 november de herha-
lingscursus. Wilt U deelnemen aan een van deze avonden? Lever dan zo spoedig mogelijk uw ge-
gevens aan, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en welke cursusavond u wilt volgen. 
Voeg bij deze gegevens € 5,00 als borg in een envelop en deponeer deze in de brievenbus van 
Wijkraad Zuiderkwartier in wijkcentrum Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38 te Tilburg. 
U ontvangt dan nader bericht. Bij deelname wordt de borg gerestitueerd

Afrokoor Cunene:
moet je ervaren 

Ze zijn iedere woensdagavond te vinden 
in MFA het Zuiderkwartier, de 26 leden 
van Afrokoor Cunene. 

Van half acht tot half tien wordt er ge-
repeteerd onder de bezielende leiding 
van dirigent Boaventura Gouveia, `zeg 
maar Bobby’. In 2009 begonnen met 
een bescheiden repertoire brengt dit 
bijzondere koor inmiddels een behoor-
lijk aantal liederen ten gehore. Voorna-
melijk uit zuidelijk Afrika. Wiegeliedjes, 
strijdliederen, liederen over hoop, smart 
en vreugde, kortom over het leven. Het 
koor zingt gedragen liederen en liedjes 
met opzwepend ritme, ontroerende en 
vrolijke nummers. 

Probeer Maaltijd Thuis geheel vrijblijvend.  
Kies vier maaltijden en wij bezorgen  
deze gratis, gekoeld bij u thuis.

      Als wij nu    
    eens voor
      u koken?

Maaltijd Thuis - Smits 013 - 82 00 954 maaltijdthuis.nl

Probeer  
4 maaltijden 
voor € 24,-

De naam van het koor verwijst naar de 
immense rivier Cunene die in Angola 
ontspringt, het geboorteland van de 
dirigent. 
Cunene zingt vierstemmig. Kenmer-
kend is het spel van vraag en antwoord. 
Wie naar deze muziek luistert, kan niet 
stil blijven zitten. Het nodigt uit om te 
bewegen. Tijdens de repetities staan de 
koorleden in een kring en de teksten 
worden uit het hoofd gezongen. Nieuw-
komers denken soms dat ze de teksten 
niet onder de knie krijgen, maar al rap 
zingen ook zij volop mee. 

Wil je weten of dit koor iets voor jou is, 
kom dan op woensdagavond van 19:30-
21:30 uur vrijblijvend naar een van de 
repetities. Je hoeft geen auditie te doen 
en het is ook niet nodig dat je noten 
kunt lezen. Het gaat op de eerste plaats 
om het plezier van het zingen. Want 
Afrokoor Cunene moet je ervaren.....

 p Recent optreden in de Schouwburg,  
            fotograaf: Liedeke Kruk


